
 

‘ Aan Tafel ‘ 
2024 & 2025 
 
“ 5 mei 2025- 80 jaar vrijheid” 
 
 

 
 
 
 
Met als leidraad… 

De prijs van de Vrijheid, Joep Dohmen & Maarten van Buuren 

Denkers en schrijvers over moderne levenskunst  

 
  

Een warm welkom in de huiskamer van Het Wereldhuis, Dijkhoeve 1 in Houten 
 

 

21 september  2024 
 
 

       Vrijheid  
Hoe maak je het ? 

           19 oktober 

 
 Vrijheid is leven 
      maar ook  
     leven laten !       
 
  
                

                         

          16 november 

 
  Het verstoorde 
        leven  
 
 

Sint Maarten, Advent, Allerzielen,                               
Eeuwigheidszondag            

 
                                                                 
 

               21  December  

  
 Verzet en Overgave 
 
 
    Kerst, oud & nieuw , Driekoningen 
 
 
          

 

        18 januari 2025 
 
 

Mentale gevangenis, 
 
Hoop opent deuren ! 
 
          
          

        

            15 februari  
 
 

       Het tij keren 
 
 
  Valentijn, Carnaval, Vastentijd    
              Ramadan 

                15 maart 

 
        De zin 
    van het bestaan 
 
 
               Suikerfeest  

 
 
 
                   

                19 april 
 

 Sleutels waarmee  
   we ons kunnen  
      Bevrijden  
 
      Pasen , 4 – 5 mei 
 

      
 
 

                17 mei  
 

         Vuur 
    voor Vrijheid  
 
    Hemelvaart, Pinksteren 

 
 
                
             

                                                                  21 Juni  
 

                    Als vrijheid was wat vrijheid lijkt !                          Keti Koti  

                                                                        

                                                



   
 
A -  Aandacht                                                                                                   
A -  Aanvaarding 
N -  Nabijheid 
 
T -  Taal 
A -  Aanwezig 
F -  Filosoferen  
E -  Elementen 
L -  Levenskunst 
 
‘Aan Tafel’ De prijs van de Vrijheid 
Een leerhuis voor Zingeving & Zielzorg 
Om een verhaal te horen, een verhaal te brengen, op verhaal te komen 
Het leven heeft een kleur !     

                                                                                        
‘ Aan Tafel ‘ VRIJHEID 
 
‘ Ronde Tafel ‘ 
Dak boven ons hoofd 
VRIJ om aan te schuiven 
Bakje ‘koffie - thee’  Aandacht – Tijd – Ruimte 
Delen van Verhalen 
VRIJHEID is een werkwoord !         
 
Een welkom op elke derde zaterdag van de maand!  
10.30 – 11.00  Koffie & Thee 
11.00 – 12.30  Ronde Tafel gesprek en workshop rond het thema 
12.30 -  13.00  evaluatie en afronden 
  
*Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld. 
Voor informatie : verhalenhuis@telfortglasvezel.nl  / tel: 030 6377956 
                                                                                                     
Een Warm Hart 
Vrede en alle  Goeds   
     
A – Team   
Tineke van Werkhoven, Regina Zijlmans, Ria Oosting en Ellen van der Zwan 
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              ‘Aan Tafel’    ritueel & creatief                                         
 
               Beste Mensen, 
 

               Een warm welkom op dinsdag ( 10.30 uur/ 12.00 uur) 
               In het Crea lokaal van het Wereldhuis. 

 
Neem je eigen crea werkje mee  
Kom er gezellig bij zitten !   natuurlijk ook als je niet creatief bent;) 
Ook werken we aan een ‘Aan Tafel’ ritueel kleedje. 
Het hoe vorm geven aan de ‘Aan Tafel’ rituelen! 
Hoe zit het met de rituelen in je eigen bestaan?  
Wat kun je daar voor creëren & scheppen? 
 
Hoe in verbinding komen ? Hoe verbonden blijven? 
‘ een Momentje voor een Monumentje’ 
 
De deur staat open…………………. 
Informatie: verhalenhuis@telfortglasvezel.nl / tel:  030 6377956 
 
Vrede en alle goeds                                                                                                                                    
 
Tineke, Paulien en Ellen          

                                                                                                                                                        
 
Een verhaal : De wolf en de hond 
 
Een armzalige wolf met een lege maag ontmoette toevallig een dikke, goed verzorgde vrouwtjes hond. 
‘Hallo , nicht, ‘ zei de wolf, ‘ hoe gaat het er mee?’ 
‘Ik ben jouw nicht niet!, zei de hond. ‘Kijk toch eens hoe je eruitziet ! Schandelijk! 
Verschrikkelijk !’ 
‘Maar wat een mooie jurk is dat,’ zei de wolf. ‘ En je hebt van die lekkere bolle wangen – je kunt wel 
zien dat jij niet weet wat honger is.’ 
‘ Ik werk voor mijn baas en hij zorgt voor mij,’ antwoordde de hond. 
‘ Ik zou ook best voor jouw baas willen werken,’  zei de wolf, ‘ als hij dan maar net zo goed voor mij 
zorgt.’ 
‘ Nou ,’ zei de hond, ‘ heel toevallig heeft mijn baas net iemand nodig.’ 
‘Waarvoor dan?’ 
‘ We kunnen best een nieuwe waakhond gebruiken.’ 
‘ Kan ik dat wel?’ 
‘ Natuurlijk wel, het is doodeenvoudig. Kom maar mee.’ 
Terwijl ze naar het huis van de baas liepen, zag de wolf iets om de hals van de hond. 
‘ Nicht, wat heb je daar om je hals?’ 
‘ Dat is een halsband.’ 
‘ Wat doe je met zo’n halsband?’ 
‘ Daar maak je een ketting aan vast.’ 
‘ Waarom?’ 
‘ Waakhonden moeten toch aan een ketting, sufferd. Weet jij dan helemaal niks?’ 
‘ Nou bedankt, nicht,’ zei de wolf en draaide zich om, ‘ ik heb liever honger dan dat ik aan een ketting 
moet liggen als een slaaf.’ 
En weg rende hij.      
 

Vrijheid is heel veel Waard 
                                                                                                   (Uit: De wolf en het lam , Eric Carle)  
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